
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Loetse, het vervolg .. 
 
 
 
‘k weet nog, in de zomer van 2003 
Gaa wierd maan vrèwe en dedju ik woare blaaje 
Ik oa û gezien in ne café an de Veuruit 
En miljaarde, gaa zag ‘t er goe uit 
 
Ik moest û én, gelaa hoe of wa 
Ik staptege noar û zonder boe of ba 
Ge keek noar maa, ik deje maane parlé 
En achter nog gien ure gengde mee maa mee 
 
En ’t was waas, ’t geng goe die ieste draa weke 
Doarachter moest ik al ne kier een tandsje baa 
steke 
Want van û gewurtol, en û gezoag 
Van û gemèm en û gekloag 
 
Krege ‘k ik de sèskes en wierde ‘k zot 
En vroege ‘k aan ons Hiere, “es da nû mijn lot” 
Aa zaa tege maa: “g’ èt het beloofd in de kirke” 
‘Trekt ûwe plan, ik wens û vrie veel stirkte” 
 
‘k oa ’t nuunt nie meuge vroage 
Miljaarde gaa keun zoage 
‘k oa ’t nuunt nie meuge vroage 
Ik keune ’t nie verdroage  
 
Ge zaa mee momente, dat es ambetant 
Nie maan vrèwe moar nen boas en ne 
commandant 
Op café mee maan moate, da meug nemier 
’t ienigste da’k nog hure es “doe da nekier’ 
 
Doe dit, doe dat, gezaa precies nen ambulance 
‘k en è gien chance 
Doe dit, doe dat, verdomme z’ es doar were 
Ik zie hier maane pére 
   
 

 
 
 
 
 
‘k oa ’t nuunt nie meuge vroage 
Dedju gaa keun zoage 
Da zoe ‘k aan gien mense…  aan maanen 
vaajand nog nie wense! 
 
Es da maan leve, è ‘k heur veur altaad aan maan 
bien 
Maan moate zegge, “och ge keun nog altaad 
schien”  
 
Doe dit, doe dat, gezaa precies nen ambulance 
‘k en è gien chance 
Doe dit, doe dat, verdomme z’ es doar were 
Ik zie hier maane pére 
 
‘k oa ’t nuunt nie meuge vroage 
Miljaarde gaa keun zoage 
‘k oa ’t nuunt nie meuge vroage 
Ik keune ’t nie verdroage  
 
‘k oa t nuunt nie meuge vroage! 
 


